


Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt, dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden.

Op zondag 15 april 2018 is onze moeder aan haar laatste reis begonnen.

Glisabeth Pakker -DHommes

geboren 8 april 1936 te Overschild
gehuwd geweest met Fokko Bakker, overleden 21 april 1996

‘Vliethoven, Delfzijl

Harold en Sacha
Fred en Sven
We nemen afscheid van onze moeder tijdens een samenkomst op zaterdag 21 april om 11.30 uur

in uitvaartcentrum ‘Stilleweer’, Stilleweersterweg 1 te Appingedam. Daarna vindt de begrafenis plaats
op de algemene begraafplaats.

Na afloop is er gelegenheid nog enige tijd samen te zijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum.

Correspondentieadres:
Javastraat 60, 1521 CG Wormerveer




